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Binnen de Unie zijn verschillende ideclogieén te vinden. Als speler bij de Unie kan je kiezen wat
jij vindt: van de toekomst van de Unie, van de Raad van Rijkdom, en van hoe democratie eruit
moet zien. Wat jij vindt hoeft niet zwart-wit te zijn en hoeft ook niet voor altijd vast te staan. Je
kunt neigen naar twee van de drie stromingen. En je kunt ook van gedachten veranderen en een
andere stroming aan gaan hangen als dit logisch is voor je karakter.

Hoe deze stromingen zich over elkaar voelen verschilt ook per Unie-lid. Sommige Unie-leden
zullen zich gemakkelijk kunnen omringen met mensen met andere meningen. Anderen zullen
niet samen door één deur kunnen zonder ruzie. Voel je vrij om ook uit te spelen hoe je je over de
andere stromingen voelt!

Hieronder vind je een korte samenvatting van de verschillende ideologische stromingen binnen
de Unie:

GOUDKLAVERS.
‘Hervorm de Raad!”

De Goudklavers zijn een grote groep binnen de Unie. Veel handelslieden
en stedelingen uit Huldam sluiten zich aan bij deze stroming. Voor veel
nieuwelingen binnen de Unie is deze stroming het meest toegankelijk
omdat de perfecte wereld van de Goudklaver het meest lijkt op de
samenleving die ze al kennen. Goudklavers geloven boven alles in
persoonlijke vrijheid. De principes van de Goudklavers zijn:

e Kwade wil corrumpeert de samenleving.
e We moeten de Raad van Rijkdom hervormen.

e We gebruiken geweldloos verzet.

e (oede mensen moeten aan de macht komen.
e Grote bedrijven mogen blijven bestaan.

e Sociaal progressief, economisch conservatief.



SMELTERS.
Verdeel de Raad!”

De visie van de Smelters is gebaseerd op het gedachtegoed van
Klaasje Smelter, een politieke denker uit het verleden. Zij vond dat
arbeiders zelf recht hebben op de opbrengst van hun werk, niet de
rijke fabriekseigenaren. Klaasjes manifest, ‘Over Rijkdom’, wordt nog
steeds veel gelezen. Veel Smelters binnen de Unie zijn dan ook
fabrieksarbeiders. Smelters geloven boven alles in vrijheid voor de
arbeidersklasse. De principes van de Smelters zijn:

e Geld corrumpeert de samenleving.

e We moeten de Raad van Rijkdom afschaffen.
e Macht aan de werkers.

e We schaffen grote bedrijven af.

e De staat zorgt voor iedereen.

e We gaan welvaart en macht herverdelen onder de bevolking.

MOLENAARS.
‘Ontbind de Raad!’

De Molenaars geloven in een samenleving zoals die bestond voér de
oprichting van Huldam en de Raad van Rijkdom. Een samenleving waar
niemand boven een ander staat en waar mensen elkaar helpen. Veel
boeren en dorpelingen sluiten zich aan bij deze stroming. Maar veel
stedelingen vinden de perfecte wereld van de Molenaar maar moeilijk
om zich voor te stellen. Molenaars geloven boven alles in (collectieve)
vrijheid van macht. De principes van de Molenaars zijn:

e Macht corrumpeert de samenleving.

e Ermoet geen staat of bestuur zijn.

e Horizontale hiérarchie: niemand staat boven een ander.

e \We besturen onszelf door zelfsturende maar
colperatieve regio’s.

e (Grenzen mogen niet meer bestaan.

e \We bieden elkaar wederzijdse hulp.




